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Van het pastorale team

Waar het hart vol vaniis .....

Op het moment dat ik dit pastorale woordje
schrijf, ben ik net een paar dagen terug uit
Lourdes. En hoewel mijn hoofd weet dat ik weer
thuis ben, reist mijn hart veel trager en dwalen
mijn gedachten nog vaak af naar die bijzondere
plek aan de voet van de Franse Pyreneeén.
Pastor Paul Heye en ik verbleven daar met een
groep bedevaartgangers uit Breda en omstreken.
Samen met nog 3 andere groepen uit Nederland
vormden we een groep van * 175 pelgrims,
inclusief het ‘ondersteunende personeel, zoals
artsen, verpleegkundigen en pastores (drie
priesters, twee diakenen en ondergetekende als
pastoraal werkster).

Zes dagen waren we met elkaar onderweg.
Hoewel het voor het oog op een vakantie leek (en
datwas het zeker ook in bepaalde opzichten), was
het echter veel meer dan dat. We hadden nl. alle-
maal een rugzak bij ons die we hadden gevuld
met onze levenservaringen. Alles wat er in een
mensenleven gebeurt....of het nu vreugde is of
verdriet, leven, ziekte of dood, dankbaarheid,
hoop, vertrouwen of wanhoop....we hebben het
allemaal meegenomen naar Lourdes, de plek
waar we ervaren dat Maria nabij is. Natuurlijk
hebben we die rugzak niet meteen uitgepakt. Als
jenaeen lange reis aankomt, wil je eerst uitrusten
en een beetje wennen aan de nieuwe omgeving.
In onze groep sloten we de eerste dag af met een
kort avondgebed waar we Maria hebben begroet
met liederen en gebeden. Deze viering gaf al een
beetje het gevoel dat we hier niet voor niets
waren. We hadden wat te doen, ook al wisten we
misschien nog niet precies wat dat dan zou zijn.
Gaandeweg de bedevaart werd dat steeds
duidelijker. De dagelijkse vieringen die steeds
opnieuw het thema ‘Barmhartig als de Vader'
belichtten, hielpen ons hierbij. Ze brachten
structuur in onze pelgrimage. Elke deelnemer
(ook de begeleiders) werd aan de hand van deze
vieringen begeleid in zijn of haar persoonlijke
pelgrimstocht. Door de lezingen, overwegingen,
liederen, gebeden en intenties, de aanbidding en
lichtprocessie werden we binnengeleid in onze
innerlijke ruimte en konden we ons verdriet, onze
zorgen, vreugde en geluk, - kortom alles wat we
in onze rugzak hadden meegenomen -, onder
ogen zien en aan Maria voorleggen. In Lourdes

ervaren we immers dat Maria
dichtbij is. Dat doen we in
navolging van de heilige
Bernadette. Wat er ook in
Lourdes is gebeurd en hoe
dat precies is gegaan...op de een of andere
manier ervaarde Bernadette de aanwezigheid
van Maria als heel nabij. Zij was toen nog een jong
meisje en groeide op in een molenaarsgezin dat
door rampspoed werd achtervolgd. Toen ze hout
aan het sprokkelen was in een grot aan het
riviertje de Gave, veranderde haar leven
voorgoed. Ze voelde dat Maria bij haar was, ze
voelde zich gezien en aangeraakt door Maria. Ze
besefte dat ze meer was dan haar armoede, haar
ziekte en haar kwetsbaarheid. Bernadette
ervaarde dat ze er mocht zijn....met al haar
beperkingen en tekortkomingen. Het was alsof er
handen op haar werden gelegd om haar leven te
bevestigen en te beschermen. En juist dit
verlangen naar bescherming en bevestiging van
ons leven zet ons in beweging om naar Lourdes
te gaan. Daar bij de grot ervaren we net als
Bernadette dat we er mogen zijn met alles wat we
in onze rugzak hebben gestopt. Daar bij de grot
worden de scherven van ons leven geheeld en
voelen we ons één en verbonden met God, Maria,
de heilige Bernadette en met elkaar. Daar bij de
grot voelen we nieuwe levenskracht in ons
stromen en kunnen we ons leven weer aan. Daar
bij de grot gebeurt het wonder van Lourdes ook
aan ons...steeds weer opnieuw en tot op de dag
van vandaag. In 6 dagen is er werkelijk een
wonder in ons voltrokken. We konden ons leven
weer aan, hebben hiervoor de kracht in ons
voelen stromen. Na 6 dagen zagen we er anders
uit en voelden we ons blij en ontspannen. In die
dagen waren we op elkaar betrokken geraakt en
gaven we elkaar vlak voor ons vertrek tijdens de
laatste viering spontaan een hand bij het zingen
van het lied ‘Geef mij je hand' Vol goede moed
aanvaardden we dereis naar huis, verbonden met
elkaar en met onze barmhartige God die ons op
zijn handen draagt.

Tot slot wens ik u een fijne zomervakantie met
tijd en ruimte voor stilte en inkeer, rust en ont-
spanning, warmte en liefde voor de mensen om
u heen. Pastor Henny Spooren-Schaart




Het gastvrouwenuitje

Het dagje uit van de gastvrouwen van Prinsenbeek en de Nazarethparochie

Vrijdag 13 mei 2016 hadden wij het jaarlijkse
dagje uit van de gastvrouwen van Prinsenbeek en
de Nazarethparochie. We begonnen de dag met
een gebedsviering in onze St. Martinuskerk.
Omdat we nog niet allemaal aanwezig waren,
dronken we eerst nog een kop koffie in het
parochiehuis. Rond 09.45 uur togen we met 23
gastvrouwen/heren en onze pastores (behalve
pastor Adrie Lint die helaas door ziekte verstek
moest laten gaan) richting Gemert, naar het
openlucht Boerenbondmuseum (volgens de
ANWB het leukste uitje van Noord Brabant in
2016).

Rond 11.15 uur werden we daar ontvangen met
koffie en een heerlijk stuk appeltaart. Het gekakel
was niet van de lucht en de stemming zat er al
goed in.

Daarna werd de groep in tweeén gesplitst en
kreeg de ene helft een rondleiding door een gids
en werden de overigen meegenomen voor een
huifkartocht.

Ik zat eerst bij de rondleiding waarbij we uitleg
kregen van een van de 250 vrijwilligers van dit
museum. Er was van alles te zien o.a. een
weverijhuisje, een smederij, een snoepwinkeltje
een kaasmakerij en nog veel meer diverse huisjes
(oude en enkele nieuwe, nagemaakt anno 1900).
Een schooltje (anno1880) op het terrein is nog in
aanbouw. Ook bezochten we het geboortehuis
van pater Gerlacus van den Elsen, die in 1898 de
medeoprichter was van de Co6peratieve Centrale
Boerenleenbank (CCB) in Eindhoven.

Hij werd de 'Boerenapostel’ genoemd vanwege
zijn jarenlange inzet voor de belangen van de
boeren, die vaak in erbarmelijke omstandig-
heden leefden. In Gemert staat zowel in het
museumalsvoorde katholieke kerk een bustevan

hem.

Na deze rondleiding konden we aanschuiven aan
een heerlijke Brabantse koffietafel. We kregen
zelfs ouderwetse kaantjes, zult en een heerlijk
stuk verse worst voorgeschoteld, aangevuld met
lekkere vleeswaren en krentenbrood.

Na deze koffietafel ging onze groep genieten van
een huifkartocht. Dit was ook echt genieten van
een mooistukje natuuren door hetgezellige dorp
Gemert, wederom met uitleg van een vrijwilliger.
Pastor Henny zei dat ik gerust een rondje mocht
geven van een zakje pepermunt, met Maria erop
afgebeeld, dat in mijn tas zat (door pastor Paul
meegebracht vanuit Lourdes). Toen we terug
waren van de tocht moesten we er nog een
nemen van pastor Paul want zei hij: “we hadden
niet op Maria mogen bijten’”.

Na nog een diavoorstelling over het boerenleven
anno 1900 hebben we nog met z'n allen een
drankje genuttigd waarna het tijd was omrichting
Princenhage te gaan waar we om 18.15 uur op de
Haagsemarkt arriveerden.

Al met al was het een zeer geslaagde dag. Voor
iedereen aan te bevelen.

Namens allen onze hartelijke dank richting
pastores voor de prima organisatie van deze
zonovergoten dag.

Addy van Tilburg



Interview met Giny van der Korput

Pastoraal werkster Giny van der Korput met pensioen

Na eerder maatschappelijk werkster in de regio
Dongemond te zijn geweest, is Giny van der
Korput op 1 mei 2010 begonnen als pastoraal
werkster in de parochie van Onze Lieve Vrouw ten
Hemelopneming in Prinsenbeek. Vanaf 1 januari
2012 zijn de teams van Prinsenbeek en de
Nazarethparochie een samenwerkingsverband
aangegaan. Nu Giny de pensioengerechtigde
leeftijd heeft bereikt wordt op zondag 5 juni om
9.30 uur in Prinsenbeek een afscheidsviering
gehouden, waarin het pastoraal team zal
voorgaan.

Giny van der Korput groeide in Wagenberg op,
waar zij schuin tegenover de katholieke kerk
woonde (en nog steeds woont)."Als kind speelde
de kerk al een belangrijke rol in mijn leven. Mijn
vader verzorgde het onderhoud en de restauratie
van de kerk en mijn broer was misdienaar. In
eerste instantie ben ik maatschappelijk werkster
geworden, maar ham me wel voor, vroeger of later
ga ik theologie studeren. Nadat mijn twee
dochters het huis uit waren ben ik in Tilburg deze
studie gaan volgen. Studie en werk combineren
was hiet altijd gemakkelijk, maar de motivatie om
pastoraal werkster te worden was een grote
drijfveer. Het werken in de geloofsgemeenschap
Prinsenbeek en de samenwerking met het
pastoraal team, bestaande uit pastoor Paul Heye,
pastor Adrie Lint en pastor Henny Spooren-
Schaart van de Nazarethparochie, is voor mij
jarenlang een warm bad geweest, waar ik met pijn
in het hart afscheid van zal nemen"”.

Veranderd tijdsbeeld

“lk heb ervaren dat de traditionele geloofs-
beleving in de afgelopen decennia een andere
vorm heeft aangenomen. Door de veranderde
samenleving, waar man en vrouw allebei werken,
is de zondag een gezinsdag geworden, waar alle
aandacht naar de kinderen gaat. Het kerkbezoek
is dan wel afgenomen, maar dat wil niet zeggen
dat mensen niet religieus zijn. Zij zijn alleen
minder bezig met het instituut kerk en zijn
‘bewuste’kerkbezoekers geworden. Vooral jonge
mensen kiezen voor scharniermomenten in hun
leven. Zoals bijtrouwen, dopen, eerste communie
en vormsel zijn zij nog wel degelijk betrokken.
Kortom, in deze tijd gaan mensen, ieder op hun
eigen manier, als christenen met elkaarom. Ik ben
dankbaar dat ik daar zes jaar lang deel van heb uit
mogen maken. Ik zal me dan ook, na eerst een
bezinningstijd te hebben ingelast, als vrijwilliger
blijven inzetten"”.

Vrije tijd

“Vijfjaar geleden benik bestuurslid van de Zuster-
congregatie Mater Dei geworden en dat blijf ik
sowieso doen. Ik heb drie kleinkinderen, waarvan
ik al jaren een dag in de week oppas ben bij mijn
kleindochter, die in juni vijf wordt. Sinds kort pas
ik ook op bij mijn kleinzoon wat ik hartstikke leuk
vind. Ik ben van plan te gaan bridgen en zeker
meer aan sport te doen. Verder zie ik wel wat er
op mijn pad komt”.

Interview door Helma Raaijmakers.




Bedevaart Beauraing

3-4-5-6-september 2016
Thema: Ik zal de zondaars bekeren

Beauraing is een kleine plaats even voorbij Dinant
in de Belgische Ardennen. In 1932 is Maria er
verschenen aan vijf kinderen. Hoewel het woord
verschijning ongeloofwaardig klinkt, hebben
talloze getuigen meegemaakt dat die vijf kin-
deren iets zeer ongewoons is overkomen.

Vanuit ons bisdom gaan de bedevaarten naar
Beauraing. Even los komen van de steeds
jachtigere en hardere maatschappij van alledag.

Met gelijkgestemden in alle rust samen bidden,
samen vieren en niet op het laatst elkaar
ontmoeten.

Elk jaar mogen velen ervaren dat zo'n bedevaart
een fijne, hartelijke beleving is.

Je wordt er beter van! leder op zijn eigen manier!

Op zaterdag vertrekt de verzorgde bedevaart, die
vooral wordt georganiseerd voor mensen die
ouder worden en voor mensen die hulp-
behoevend zijn.

Op zondag is er een dagbedevaart, in alle vroegte
worden de dagpelgrims opgehaald bij de
opstapplaatsen. De dagbedevaartrijdtin een keer
zonder tussenstop door naar Beauraing.
Gezamenlijk wordt de eucharistieviering beleefd.
Inde middag is er het Lof met de indrukwekkende
ziekenzegen. In de loop van de avond komen de
dagpelgrims voldaan weer thuis.

Ukuntzich voorde verzorgde en/of dagbedevaart
opgeven bij: Truus Remie
Tel 06-50821776 of 076-5221434

Bedevaart Caritas Banneux

Meer nog dan andere jaren, nodigt hetJaar van
de Barmhartigheid’ gelovigen uit om op
bedevaart te gaan. Wat is er dan mooier dan op
bedevaart te gaan naar een plaats waar de
Moeder van de Heer verschenen is!? Een plaats
waar 'hemel en aarde’ elkaar raken. Verscholen
tussen de heuvels van de Belgische Ardennen ligt
het bedevaartsoord van de Maagd der Armen.
Het heiligdom van Banneux dient in dit
bijzondere “Heilig Jaar" als 'Poort van Gods
Genade' “Caritas Banneux bisdom Breda” tracht
ieder jaar zo veel mogelijk gelovigen uit gans ons
bisdom onvergetelijke dagen te bezorgen. Zowel
de pelgrims als de medewerkers.
Zijorganiseren Tridulims (5 daagse bedevaarten)
en dagbedevaarten. De Triduiims zijn geschikt
voor zowel mobiele als (zieke) mindervalide
pelgrims die in bepaalde mate verzorging nodig
hebben.

Graag wordt u uitgenodigd mee te gaan!

Data Triduiims 2016

Vrijdag 27 mei t/m dinsdag 31 mei en vrijdag
26 augustus t/m dinsdag 30 augustus 2016.
Verblijf

Op basis van volpension in “Hospitaliteit
Banneux Notre-Dame” dat beschikt over
tweepersoonskamers met toilet en douche.

Prijs

5 daagse bedevaart naar Banneux: € 295 p.p.
Inbegrepen: vervoer per luxe touringcar vanaf
verschillende opstapplaatsen doorheen het
bisdom Breda. Vijf dagen, vier overnachtingen,
op basis van volpension!

Verzorgd bedevaartprogramma met eigen
pastores. Een enthousiast zorgteam (arts,
verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden,
brancardiers).

Zowel op de heen-als de terugreis een verzorgde
maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B).

Dagbedevaarten 2016
Zondag 29 mei en zondag 28 augustus 2016

Prijs

Dagbedevaart, vervoer met luxe touringcar met
opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda,
inclusief een versnapering onderweg in de bus:
€40 p.p.

Uw interesse gewekt?

Neem contact op met het secretariaat en schrijf
uin! Tel: 0164 61 2973

Email: banneux-breda@hotmail.com
http://banneux-breda.jouwweb.nl



Ziekentriduiim 2016

Op 26, 27 en 28 juli 2016 wordt in de
Sacramentskerk weer het jaarlijkse Zieken-
tridulim georganiseerd. Dit jaar het 80stell.

Een driedaagse van bezinning en ontspanning
voor zieke en oudere mensen, waar zo'n 200
personen en 100 medewerkenden reikhalzend
naar uitzien en na afloop met voldoening op
terugkijken.

De drie dagen zijn globaal als volgt ingedeeld:

in de ochtend ontvangst met een kopje koffie of
thee en een eucharistieviering; tussen de middag
een lunch en een ontspanningsgedeelte. De dag wordt afgesloten met een mooie viering
in de kerk, waarna een ieder vanaf 15.45 uur weer
naar huis gaat.

Mocht u deze dagen bij willen wonen, dan kunt u
zich hiervoorop (laten) gevenop 17juni2016van
10.00 uur tot 12.00 uur bij Marion Commissaris
Groot lJpelaardreef 82, 4834 HP Breda.
Telefonisch te bereiken onder 076-5650836.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,

Wiet Commissaris

Groot lpelaardreef 82, 4834 HP Breda
Telefoon: 076-5650836

1) KAMPEERT
WEL HEEL
_ EEnvouDIG!



Pastorale werkplan 2016-2017

Vanaf juni wordt het pastorale team van onze
beide parochies aanzienlijk kleiner. Nu pastor
Giny vanderKorput met pensioengaaten ergeen
vervanging voor haar komt, blijven we met drie
pastores over (2,6 fte). Gezien de vele drukke
werkzaamheden zullen we onze pastorale taken
moeten aanpassen. Pastores en besturen van
onze beide parochies hebben daarom in de
voorbije maanden een werkplan opgesteld voor
het komend werkjaar met de mooie titel Van de
nood een deugd maken. Het blijft lastig om taken
te wijzigen of te schrappen, want pastores
kunnen moeilijk afstand nemen van wat zij
gewend zijn te doen. En parochianen blijven
verwachten dat (bijna) alles wat de pastores
vroeger deden, gedaan zal blijven worden.

Contactpastoraat

Voor beide parochies zal duidelijker worden dat
een contactpastor geen pastor isin de betekenis
van dat zij of hij alles doet in een bepaalde
gemeenschap. De contactpastor is degene die
verantwoordelijk is voor het contact met een
geloofsgemeenschap. Hij of zij is aanspreekbaar
voor het secretariaat ter plekke, maar dat
betekentnietdat deze meteen het pastorale werk
zelf zal opnemen. Henny Spooren is contact-
pastor voor de parochie van Prinsenbeek en Adrie
Lint voor de gehele Nazarethparochie.

Inzet van vrijwilligers vergroten
Meerdanvoorheen zullen we eenberoep moeten
doen op de inzet van vrijwilligers. Pastores zullen
minder zelf kunnen uitvoeren en moeten dus
meer werkzaamheden (en aanwezigheid) aan
anderen delegeren. Bijv. het aanwezig zijn bij
activiteiten, koorfestiviteiten, jaarvergaderingen,
groepen, enz. zal helaas minder kunnen.

Ook willen we voor de weekendvieringen meer
vrijwilligers gaan inschakelen. We hopen de
bestaande groep van vrijwillige voorgangers uit
te breiden. Voor uitvaarten zal meer een beroep
op onze vrijwillige voorgangers gedaan worden.

Aandeel liturgie verkleinen

Liturgie vormt een belangrijk onderdeel van onze
parochie. Daarom hechten wij ook aan goed
verzorgde vieringen. Wel zullen we het aandeel
liturgische vieringen terug moeten brengen.
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Onze inzet blijft om minstens elk weekend een
Eucharistieviering in de parochiekerken van ons
samenwerkingsverband te verzorgen.

Vanaf de zomer zal de viering op zaterdagavond
in Prinsenbeek komen te vervallen. Het aantal
kerkgangers op de zaterdagavond is ditjaar reeds
afgenomen.

Op de feestdagen van Kerstmis, Goede Week en
Pinksteren zal ook het rooster (tijden en aantal
vieringen) aangepast worden.

Doordeweekse vieringen blijven we stimuleren,
Pastores vinden het een fijn moment om
parochianen te blijven ontmoeten.

Inde periodes dat pastores afwezig zijn (vakantie)
willen we de inzet van vrijwillige voorgangers
vergroten.,

Dopen gaan we in beide parochies voorlopig om
de maand doen; de enemaand in Prinsenbeek, de
andere maand in de Nazarethparochie. Wil men
perse een kind in een bepaalde maand dopen,
dan kan dat eventueel in de andere parochie.

Uitvaarten

Gezien het aantal uitvaarten in onze beide
parochies, kan het dan ook niet anders dat
pastoor Paul Heye ook uitvaarten zal gaan
verzorgen. Daarom komt er een wekelijks rooster
van welke pastor bereikbaar en beschikbaar is
voor uitvaarten. Alleen in bijzondere gevallen
(bijvoorbeeld wanneer een pastor de stervens-
begeleiding heeft gedaan) kan van dit rooster
afgeweken worden. Gelukkig beschikken we
inmiddels ook over drie vrijwillige voorgangers
die uitvaarten kunnen verzorgen. Ook zij zullen
voorgaan in de uitvaartdiensten. Wenselijk is om
deze groep vrijwilligers uit te breiden.

Teamassistent en parochiesecretariaten

Om pastores te ontlasten van veel secretariéle
taken is een teamassistent noodzakelijk. Hopelijk
kan er binnenkortiemand aangesteld worden. De
teamassistent moet ook de samenwerking van de
beide parochiesecretariaten gaan versterken. De
teamassistent zal een spil zijn in de onderlinge
communicatie tussen onze beide parochies.

Namens het pastorale team,
pastor Adrie Lint.



We gaan afscheid nemen van Giny van der Korput
als pastor in onze parochies. We kennen haar als
iemand die zeer betrokken en toegewijd is bij het
wel en wee in onze geloofsgemeenschappen en
vooral ook in onze eigen persoonlijke levens.
lemand die de schouders er onder zet, graag en
veelvuldig de handen uit de mouwen steekt en
mensen aanspoort en inspireert om dit ook te
doen. We zullen haar hartelijkheid en warmte
missen.

Hoe nu verder? Het pastoresteam en beide
parochiebesturen hebben met het oog op de
toekomst geprobeerd prioriteiten te stellen en
“out of the box” te denken. Regelmatig is er
gezegd dat er keuzes gemaakt moeten wordenin
de hoeveelheid van activiteiten die er zijn.
Tegelijkertijd realiseren we ons dat het erg lastig
is om iets te laten vallen. Rigoureuze keuzes
maken is eigenlijk niet te doen.

Geloofsgemeenschap H. Moeder Gods

Van de parochiecommissie

Vorig jaar hebben wij u gemeld dat er bij de
Mariakapel een rookdichte, glazen afscheiding
moest komen i.v.m. aanvullende eisen van de
verzekering. We kunnen nu melden dat we
inmiddels verzekerd zijn bij een andere
verzekeringmaatschappij. Deze heeft een premie
die aantrekkelijk is en bovendien geen
aanvullende eisen heeft voor de Mariakapel. Alles
blijft dus zoals het nu is.

Hetis al een lange traditie dat met Palmpasen een
aantal kinderen fruitmandjes maken voor de
ouderen en zieken in onze geloofsgemeenschap.
Het is ieder jaar toch weer even afwachten of het
lukt om dit allemaal te regelen. Het lijkt allemaal
simpel, maar het moet toch weer geregeld
worden. En weer naar de zieken en ouderen
gebracht worden ook natuurlijk.

ledere keer lukt het toch en iedere keer wordt het
bijzonder gewaardeerd. Een klein gebaar, maar
ontzettend waardevol voor de hele gemeen-
schap, van jong tot oud. Heel erg bedankt aan
iedereen die heeft meegewerkt.

Bestuurstafel Nazarethparochie

Natuurlijk is er wel terdege nagedacht en zijn er
goede plannen gemaakt die als uitgangspunt
dienen voor de komende periode. Daarbij blijft de
basis hetzelfde en willen we het niet moeilijker
maken dan het al is. Wat dat betreft mogen we
Paus Franciscus als voorbeeld nemen, de meest
eenvoudige acties makenvaak hetmeesteindruk.
We willen oog en oor hebben voor elkaar, elkaar
inspireren met de verhalen uit de Bijbel, maar
vooral ook de handen uit de mouwen steken voor
iedereen die dat nodig heeft. Dat geldt voor het
pastoresteam, de besturen en vrijwilligers,
eigenlijk voor ons allemaal.

Ik wens u een hele mooie zomer toe.

Namens het parochiebestuur,
Jan Hendrickx, vicevoorzitter




Wat betekent het Annahuis voor bezoekers en
medewerkers?

Bezoekers van het Annahuis vormen samen een
gemeenschap waarin niets moet maar veel
mogelijk is. leder ontwikkelt eigen kracht en
talenten, waardoor menselijke waardigheid
gestalte krijgt. Het Annahuis dat bestaat sinds
oktober 1994 iseen expertisecentrumals hetgaat
om de wederkerige omgang met mensen in een
kwetsbare positie en het opkomen voor hun
belangen. Tussen deze mensen wil het Annahuis
aanwezig zijn. In deze derde bijdrage voor Lieve
Hemel laat ik het perspectief zien van bezoekers
en vrijwilligers/medewerkers.

“Jullie halen hieriemand warm binnen. Ikben hier
een vreemde. Dat gebeurt buiten niet. Ik ga
proberen deze warmte mee naar buiten te
nemen.

“lk weet dat ik hier gewaardeerd word, dat er
mensen luisteren naar mij."

“Hier op de inloop ben ik welkom en voel ik me
thuis. Ik hoor erbij en word gemist als ik er niet
ben."“lk ben weer thuis’, aldus een jongeman die
na een behandeling van enkele maanden vanuit
de reclassering het Annahuis weer binnenloopt.

‘Rick kwam in 2014 voor het eerst als bezoeker bij
het Annahuis en ging meteen aan de slag. De
vrijwilligers op de inloop helpen, koekjes bakken
voor de anti-armoededag en nieuwe bezoekers
op hun gemak stellen.

Rick bloeide hier helemaal op. Zijn persoonlijke
leefsituatie was zwaar. Hij was dakloos en kampte
met een verslaving. In het Annahuis vond hij,
naast steun voor deze situatie, ook een plek om
zijn gedachten juist even te verzetten en zijn
talenten te ontdekken. Op dit moment zit Rick in
een kliniek om van zijn verslaving af te komen. Als
hij hier wordt ontslagen wil hij als vrijwilliger aan
de slag bij het Annahuis’,
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“Na meer dan 10 jaren als vrijwilliger onder
vluchtelingen te hebben gewerkt was ik toe aan
een nieuwe uitdaging. Mijn diaconaal hart, ik was
vele jaren diaken van de protestantse kerk Breda,
wilde zich nu richten op de arme kant van Breda.
Na een ruime oriéntatie koos ik voor het
oecumenisch diaconaal centrum Het Annahuis.
Mensen van allerlei pluimage ontmoet ik daar.
Door deze ontmoetingen krijg je leerzame,
interessante en eerlijke gesprekken en het besef
dat een mens inderdaad nooit te oud is om te
leren. De inloop van dinsdag- en donderdag-
morgen bezoek ik dan ook graag. Mijn deelname
aan de Straatraad, de wekelijkse bijeenkomsten
van/voor (ex)dak- en thuislozen geeft mij het
gevoel dat ik iets kan bijdragen aan de
verbetering van hun positie. De Straatraad heeft
nl. gedurende de vier jaar van haar bestaan reeds
veel positieve, concrete dingen bereikt. Hoewel ik
gezien mijn leeftijd (81) al behoor tot de categorie
der ‘zeer sterken’ hoop ik dat het mij gegeven is
dat ik nog een aantal jaren actief mag blijven in
en voor het Annahuis.” (Henk Zwaan)

“Al 3 jaar begeleid ik als kunstenaar activiteiten bij
het Annahuis. Het doel is de bezoekers te
inspireren, motiveren en stimuleren, om ze
creatieve dingen te laten doen waarbij ze zich
goed voelen en waardoor ze zichzelf kunnen
ontwikkelen. De bezoekers zijn vaak kwetsbaar
door sociale beperkingen, armoede, psychische
en fysieke belemmeringen, of door andere
persoonlijke omstandigheden. In dit creatieve
proces wordt speciale aandacht gegeven aan de
innerlijke belevenis van hun wereld. Door mijn
projecten wil ik ze bewust maken van hun
innerlijke kracht. De echtheid in hun werk kan de
veelzijdigheid van hun expressie en talenten
uitdrukken en zichtbaar maken voor de wereld.
Kunst biedt in haar diverse vormen talloze
mogelijkheden om het innerlijk leven uit te
drukken die de eigenwaarde versterken en een
bron van vreugde zijn. Ik vind het leuk en
interessant werk.” (Emanuela Slanzi)

Huub Vogelaar, Bestuurslid Annahuis



Foto's van het Annahuis

Bisschop Liesen
bezoekt het Annahuis

(Foto gemaakt door
Ramon Mangold)



MARTINUSKOOR PRINCENHAGE

Secretariaat : Joke Tacke

Fatimastraat 96

4835 BE Breda

Tel.: 076-5614937

E-mail: joke_tacke@hotmail.com

Website: http://www.martinuskoor-breda.nl
Facebook: https://www.facebook.com/martinuskoor
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Wegens het voorgenomen vertrek van de huidige dirigent komt bij het St. Martinuskoor
Princenhage te Breda met ingang van 1 januari 2017 de functie vacant van :

DIRIGENT

Het gemengd koor, dat in februari van dit jaar haar 45-jarig bestaan heeft gevierd, bestaat thans uit 38
leden en een organist/pianist. Het koor verzorgt 2 a 3 maal per maand de liturgische dienst in de
Martinuskerk; een enkele keer zingen we een dienst in een andere kerk in de regio. Naast de wekelijkse
repetities, die als zeer plezierig worden ervaren, staat vooral ook gezelligheid met en betrokkenheid
bij elkaar centraal.

De repetities vinden plaats op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. Enkele malen per jaar
hebben we een halve repetitie met vervolgens een gezellige nazit waarbij het dan wat later kan worden.

Wij vragen:

- Kennis van en belangstelling voor de Nederlandstalige muziek, waaronder die van de
Amsterdamse school.

- De bereidheid en bekwaamheid om mee te werken aan het samenstellen van de liturgische
vieringen, waaraan het koor haar medewerking verleent.

- Goede contactuele vaardigheden.

- Aandacht voor koorscholing en stemvorming.

De salariéring geschiedt volgens de richtlijnen van het bisdom.

Nadering inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Peter Goossens (bestuurslid),

telefoon 06-36429947.

Sollicitaties kunnen worden gericht aan het bestuur van ons koor en worden toegezonden aan ons
secretariaatsadres (zie hierboven).

Gebed voor een operatie

God,

daarga ik -

ik wil vasthouden,

ik moet loslaten.

Vang me op in uw liefde,

wees bij hen die moeten wachten,
in zorg, in spanning.

Houd me vast, God

en kom me tegemoet...

Amen.
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Zomervakantie op een eiland

lekker wandelen aan zee

genietend van de duinen en de branding
al mijn zintuigen doen mee.

En al lopend langs het water

zie ik wolken, gevangen in het zand
de hemel wordt weerspiegeld door de aarde
Gods plan wordt zichtbaar op het strand.




Van de bestuurstafel

In dit stukje sta ik toch nog even stil bij het vertrek
van onze pastoraal medewerkster Giny van der
Korput. Zij is op 15 juni jl. met pensioen gegaan.

Het bestuur wil Giny langs deze weg nogmaals
bedanken voor haar inzet in beide parochies.

De financién laten helaas niet toe dat we Giny
volwaardig kunnen vervangen.

Het team zal daarom versterkt worden met een
teamassistent(e). De sollicitatieprocedure is in
volle gang.

Het bestuur zal u via de gebruikelijke kanalen op
de hoogte houden.

De examens zijn voorbij. Zij die geslaagd zijn
gefeliciteerd! Ook de vakantie staat bijna voor de
deur. Ik zou zeggen geniet ervan.

Huib Jansen, vice voorzitter.

P.S. Heeft u uw parochiebijdrage al overgemaakt?

Vacature Kindernevendienst

GEVRAAGD: mensen die zich willen inzetten voor de kinderen

van onze parochie

De werkgroep verzorgt op zondagochtend
tijdens de viering van 0930 wuur de
kindernevendienst. Met vertelling, liedje, gebed
en knutselactiviteiten brengen we de verhalen
van de bijbel en het kerkelijk jaar dichter bij de
kinderen. Je kind iets meegeven van het
Katholieke geloof, is een verrijkende ervaring.
Hen, op hun niveau, iets vertellen van de grote
verhalen van de bijbel, is een uitdaging. De
werkgroep is dringend op zoek naar uitbreiding.

De taken: Om beurten en steeds samen met een
ander, leid je een kindernevendienst. Met elkaar
bereid je het thema voor, kies je voor een
werkvorm, en vertel je verhalen aan de kinderen.
We maken daarbij gebruik van de website van
Stichting Samuel en enkele boeken.

We houden een aantal bijzondere acties door het
jaar heen: in de adventperiode is er een speciaal
adventsproject en op Palmzondag brengen we
een Palmpaasstok naar de bewoners van
Hagedonk, waar we dan liedjes uit de oude doos
zingen.

Vormsel 2017

Volgend jaar is het Vormsel op 10 februari 2017
om 19.00 u. in Prinsenbeek.
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De planning wordt zo gemaakt dat ieder naar
eigen mogelijkheden wordt ingezet. De één is
eenmaal per drie maanden beschikbaar en een
ander wil wel om de week ingezet worden. Alles
gebeurt in goed onderling overleg.

Per keer kost een kindernevendienst ongeveer
één uur aan voorbereiding. Enkele malen perjaar
komt de werkgroep samen om te bespreken hoe
het gaat en om de taken te verdelen. Er kan via de
werkgroep voor begeleiding en toerusting
gezorgd worden.

Informatie: Maud Hendrickx,

tel. 076 - 52001 03

of via e-mail
kindernevendienstprinsenbeek@hotmail.com

o0
Kindernevendienst




Nieuwe dirigente Cecilia koor

Dameskoor Cecilia heeft sedert mei 2016 een  Op 30 april 2016 hebben wij afscheid van haar
nieuwe dirigente. Het is Lieke Sweens. genomen. Wij wensen haar veel geluk toe.
Zij heeft al veel ervaringen met het dirigeren van  Jakobijn bedankt!!
koren. Bovendien werkt zij al langer samen met
onze organist Paul Henken, wat al meteen een  Wij repeteren op woensdagmorgen om de
vertrouwd gevoel geeft. Wij hopen samen met 14 dagen. Kom gerust eens luisteren.
haar een fijne muzikale toekomst te hebben.
Inlichtingen bij:
Onze vorige dirigente, Jacobijn Wallis, heeft veel  Joline Franken - 076-5412945
voor ons koor betekend. Zij heefter voorgezorgd  Jo Quaijtaal - 076-5413255.
dat wij een goed koor zijn. Alle dames komen
daarom met plezier naar de repetities.

De sobere maaltijd

Warmhartig, met extra aandacht voor Resto du Coeur!

In het jaar van barmhartigheid stond dit thema
centraal bij de solidariteitsmaaltijd, die plaats
vond op woensdag 16 maart in het kerkgebouw
van Prinsenbeek. Deze maaltijd is al vele jaren een
van de gezamenlijke activiteiten van de
Protestantse en Katholieke kerk in het dorp.

Na een korte dienst van gebed, zang en
bezinning, vertelde Rahal Lamlih over zijn
drijfveren en zijn zorg voor daklozen en anderen
die het financieel heel moeilijk hebben. Bijna
dagelijks bereidt hij thuis voor deze groep een
warme maaltijd en serveert deze uit op een aantal
plaatsen in Breda, soms binnen, soms buiten. elkaar in contact te komen. En dat gebeurde hier!
E 2 Na elk sneetje brood zochten de meesten een
TR ander plekje aan tafel voor weer een nieuwe
kennismaking en gesprek. Op deze manier kreeg
ook Rahal de kans om met iedereen persoonlijk
in gesprek te komen en vragen te beantwoorden.
Dat hij veel harten warm heeft gemaakt, blijkt wel
uit het bedrag dat de werkgroep hem na de
maaltijd kon overhandigen. Naast twee volle
tassen met houdbare producten, bedroeg de
opbrengst (een vrijwillige bijdrage van de
deelnemers): € 585,00.
Voor nog meer: warmhartigheid, met aandacht
van Resto du Coeur!

Vervolgens namen 48 mensen plaats aan een van
de sober gedekte tafels in een gezelligingerichte  Namens de werkgroep Sobere Maaltijd
sacristie. Samen eten is een fijne manierom met  Prinsenbeek, Elly van den Bliek-Hermans
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Terugblik Eerste Communie 2016

In april hebben in totaal 93 kinderen uit beide
parochies hun Eerste Communie gedaan. Eind
januari zijn de kinderen met de voorbereiding
begonnen. Samen met hun ouders waren ze toen
aanwezig op de communie-doe-dag, een dag
met verschillende workshops rond de thema's‘je
communie doen’ en de gelovige opvoeding van
kinderen. Dank aan iedereen die een steentje
heeft bijgedragen om deze dag goed te laten
verlopen.

communie-doe-dag

Na de waren de
communicanten samen met hun familie
aanwezig in een aantal familievieringen op
zondag. Op deze manier raakten de kinderen en
de ouders vertrouwd met de liturgie. De eerste
viering was zoals gebruikelijk de presen-
tatieviering waarin de kinderen zich hebben
voorgesteld aan de parochie. De twee andere
vieringen vonden plaats in de veertigdagentijd
en stonden in het teken van de vastenactie. De
kinderen uit de Nazarethparochie hebben meer
dan 200 Euro opgehaald om Josephine in
Oeganda te helpen!!

In de Goede Week waren er ook speciale
kindervieringen. Met Palmpasen kwamen de
communicanten samen met de kinderen van de
kindernevendienst en de créche met hun
palmpasenstok in optocht de kerk binnen. Na de
inleiding en de zegening van de palmpasen-
stokken gingen alle kinderen naar Huize Haga of
Hagedonk om de bewoners te verrassen met
liedjes en met hun versierde stok.

Op witte donderdag was er 's middags een aparte
catechesebijeenkomst voor de communicanten.
We hebben toen het verhaal van het laatste
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avondmaal nagespeeld. Aansluitend was er op
Goede Vrijdag een kruisweg speciaal voor
kinderen en op Paaszaterdag kwamen we in Effen
in een familieviering bij elkaar rondom vuur, licht
en water.

De communievieringen (vijf in totaal) waren een
feestje. We zagen allemaal blijde en vrolijke
gezichten. Hoogtepunt is natuurlijk het moment
dat de kinderen voor het eerst de hostie
ontvangen. Een ander mooi moment in deze
vieringen is hethandin hand bidden van hetOnze
Vader rondom het altaar.

De koren hebben de vieringen op een
enthousiaste manier ondersteund. Daarvoor
hartelijk dank!

In Prinsenbeek is het de gewoonte dat er voor de
communicanten een collecte is voor een
bijzonder doel. Dit jaar was het geld bestemd voor
de kinderen van vluchtelingen in de Boschpoort.
Er is ongeveer 250 Euro opgehaald en op 8 juni
zijn de communicanten uitgenodigd om samen
met de kinderen in de Boschpoort muziek te
maken met instrumenten van de Muziekbus.Van
deze activiteit kunt u in de volgende Lieve Hemel
een verslagje verwachten.

Aldeze bijeenkomsten vergen natuurlijk heel wat
organisatie. De werkgroep Eerste Communie
heeft dan ook heel wat werk verzet.

Hartelijk dank voor jullie inzet!
Henny Spooren-Schaart




Inmiddels zijn de data voor het jaar 2017 bekend:
23 april in de Nazarethparochie in Breda
(Martinuskerk)

7 mei in de parochie O.LV. ten Hemelopneming
in Prinsenbeek.

Bij veel aanmeldingen zijn er op zaterdag 22 april
en zaterdag 6 mei 2017 extra vieringen.
Maar dit is dus nog zeer onder voorbehoud.

Gezocht: nieuwe leden werkgroep
minivieringen Prinsenbeek

In Prinsenbeek was het afgelopen werkjaar
maandelijks een viering voor onze mini-
parochianen tot ongeveer zes jaar (zaterdag om
16.00 uur). Deze vieringen werden door de
werkgroep voorbereid en georganiseerd. In
september, met Kerst en Pasen (samen met de
Nazarethparochie) enin juniis er altijd een pastor
aanwezig.

De vieringen worden altijd voorbereid in overleg
met de verantwoordelijke pastor.

Sherinda en Jesca (leden van de werkgroep)
‘schuiven’ na de zomer door naar de werkgroep

Eerste Communie 2017

Na de herfstvakantie 2016 worden de
aanmeldingsformulieren in groep vier verspreid.

Voorinfo overde Eerste Communie kunt ucontact
opnemen met:

Henny Spooren-Schaart,
hennyspooren@rkbredawest.nl
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Mini viering

Eerste Communie en dit betekent dat we
dringend op zoek zijn naar mensen die hun
schouders onder de minivieringen willen zetten.

Voor info kunt u terecht bij:
hennyspooren@rkbredawest.nl

Familieviering Prinsenbeek - 19 juni 2016

Zondag 19 juni sluiten we in Prinsenbeek het
werkjaar 2015-2016 af. Om 9.30 uur is er een
familieviering waarvoor alle communicanten,
vormelingen en hun familie een uitnodiging
ontvangen.

De tuinmannen, die de pastorietuin en de
begraafplaats onderhouden, zijn op zoek naar
oud tuingereedschap.

Heeft u nog wat overtollig tuingereedschap in de
schuur staan, dan houden zij zich van harte
aanbevolen.

Meer info ontvangt u via de mededelingen in de
kerk en in Modern Prinsenbeek.

Gezocht: oud tuingereedschap

Verder kunnen zij ook nog hulp van nieuwe
vrijwilligers gebruiken. Er moet heel wat
gebeuren en vele handen maken licht werk.

Wilt u tuingereedschap kwijt en/of wilt u de ploeg

gaan versterken, neem dan contact op met:
Kees Leijten, tel. 06-27458807
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Mijn mijmeringen: afscheid = start

Hemelvaarten Pinksteren zijn bij uitstek de dagen
datde caravan weer uit de stal wordt gehaald; niet
alleen om te kunnen genieten van de eerste
zonnestralen, maar ook om te controleren of alles
nog compleet is en er geen mankementen zijn
ontstaan tijdens de winterstop. Veel kampeerders
staan met hun gezinnen of familie bij elkaaren zo
gebeurde dat ook dit jaar voor ons. De kinderen
hadden een voorkeur uitgesproken voor Zuid
Limburg want het berglandschap aldaar vormde
het gewenste decor om te kunnen wielrennen.Zo
kwamen we begin mei terecht in Limburgs
Mechelen, een dorp omringd door prachtige
heuvels en een waar eldorado voor de wandelaar
en de wielrenner of fietser. Aanvankelijk koud
maar na een paar dagen kreeg de zon de
overhand en konden shirts met korte mouwen en
halflange broeken weer aangetrokken worden.
Mechelen ligt een 8-tal kilometers van Wittem,
één van de vier, maar wel meest bekende plaats
in Nederland waar de heilige Gerardus vereerd
wordt. Een klooster, een kerk met een groot
parkeerterrein alsmede een dertigtal huizen en
boerderijen en natuurlijk een paar cafés vormen
Wittem. Als je zo dicht in de buurt bent van een
oord waar je doopnaam op een bijzondere wijze
wordt herdacht, dan is een bezoek eraan
natuurlijk een must. Toen we daar een van de
eerste dagen waren, werden we attent gemaakt
op een douwtrap-wandeling op de vroege
ochtend van Hemelvaartsdag. Voor de eerste
maal werd deze wandeling door de plaatselijke
parochie georganiseerd. Voor de sommavan € 5,-
ontving je een uitgebreide routebeschrijving
incluis enkele mooie teksten ter bezinning, een
eenvoudig ontbijt in de refter van het klooster én
besproken plaatsen in de kerk wvoor de
eucharistieviering van 09.00 uur.

Op vakantie doe je vaak dingen die je thuis niet
of niet makkelijk doet, dus besloten wij, samen
met een (schoon)zus om op donderdag de
wekkerom 6uurte laten aflopen en zetten wedrie
kwartier later onze eerste schreden van deze
unieke wandeling. Het was een paar graden
boven nul, maar de zon scheen al in volle glorie
en tekende met haar stralen prachtige kleuren in
het Limburgse land. Wijwaren niet de enigen, zo'n
25 andere Wittemmers en een enkele
vakantiegast hadden deze uitdaging ook aan-
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genomen enwaren onsal voorgegaan. De wereld
ziet er op zo'n vroege ochtend heel anders uit. Er
is nog geen verkeerslawaai, de stilte komt je als
het ware tegemoet. Er heerst een serene rust en
alleen de vogels laten weten dat zij allang wakker
zijn. Het landschap is betoverend mooi en de rust
van de omgeving zet zich vast in je eigen lichaam.
Bijna gaan we een verkeerde kant op, maar we
worden op het goede spoor gezet door voor ons
uittwee medewandelaars. Enkele kilometerslang
trekken we samen op en het is verbazend wat je
dan op zo'n ochtend samen deelt. Om half negen
komen we weer aan in het klooster waar ons het
voedzaam ontbijtje wacht. Aan tafel is het een
mengelmoes van Limburgs en Brabants, maar we
verstaan elkaar, letterlijk en figuurlijk.

Eerlijk gezegd had ik weinig vertrouwen in de
boodschap, die we mee zouden krijgen in de
eucharistieviering, maar wellicht daarom werd
het een zeer sfeervolle en inspirerende viering
met een overweging die ons zeer aansprak en
waar je “wat aan had" Hemelvaart werd op een
verrassende wijze verbonden met afscheid
nemen, maardan afscheid als start van een nieuw
begin. Uiteindelijk inspireerde het mij tot het
schrijven van deze mijmering.

De routebeschrijving hebben we nog een keer
"hergebruikt”. Enkele dagen later hebben we
(weliswaar op een later tijdstip!) met een grotere
groep de wandeling nog een keer gemaakt. De
uitzichten waren uiteraard hetzelfde maar de
sfeer was minder ingetogen en meer uitbundig.
De zomervakantietijd staat weer voor de deur. We
hebben afscheid genomen van een lange en
koude lente, maar het is de opmaat naar een
warme zonnige zomer. De somberte van de
winter heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe kijk
op een hoopvol leven, hoop op warmte en vrede
in ons leven, figuurlijk en letterlijk.

Laten we daarin geloven.

Gé van Kempen




19 Juni - 12e Zondag door het jaar

OLV ten Hemelopneming
H. Moeder Gods

OLV ten Hemelopneming
H. Martinus

OLV Altijlddurende Bijstand
OLV ten Hemelopneming
H. Martinus

H. Moeder Gods

26 Juni - 13e Zondag door het jaar

Zat18 juni  19:00
Zon 19 juni 9:30
9:30
11:00
Din 21 juni  9:00
9:00
Don 23 juni  9:00
Vrij 24 juni  9:00
Zat25juni  16:00
19:00
Zon 26 juni  9:30
9:30
11:00
Din 28 juni  9:00
9:00
Don 30 juni  9:00
Vrij 1 juli 9:00

In de maanden juli en augustus geldt het zomerrooster

OLV ten Hemelopneming
OLV ten Hemelopneming
H. Moeder Gods

OLV ten Hemelopneming
H. Martinus

OLV Altijlddurende Bijstand
OLV ten Hemelopneming
H. Martinus

H. Moeder Gods

3 Juli - 14e Zondag door het jaar

Zon 3 juli 9:30
11:00
Din 5 uli 9:00
9:00
Don 7 juli 9:00
\rij 8 juli 9:00

OLV ten Hemelopneming
H. Martinus

OLV Altiilddurende Bijstand
OLV ten Hemelopneming
H. Martinus

H. Moeder Gods

10 Juli - 15e Zondag door het jaar

Zon 10juli  9:30
11:00
14:00
Din12juli  9:00
9:00
Don 14 juli  9:00
Vrij 15 juli 9:00

OLV ten Hemelopneming
H. Moeder Gods

H. Martinus

OLV Altiilddurende Bijstand
OLV ten Hemelopneming
H. Martinus

H. Moeder Gods

17 Juli - 16e Zondag door het jaar

Zon 17juli  9:30
11:00
Din19juli  9:00
9:00
Don 21 juli  9:00
Vrij22juli  9:00

OLV ten Hemelopneming
H. Martinus

OLV Altijddurende Bijstand
OLV ten Hemelopneming
H. Martinus

H. Moeder Gods
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Liturgisch rooster juni - september 2016

Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Gebedsviering

Gebedsviering

Miniviering
Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Gebedsviering

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Engelse viering
Communieviering
Gebedsviering
Gebedsviering
Gebedsviering

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering

Week 25
Adrie Lint
Adrie Lint
Paul Heye
Adrie Lint
Paul Heye
Adrie Lint
Parochianen
Paul Heye

Week 26
Werkgroep
Adrie Lint
Adrie Lint
Fons Burm
Adrie Lint
Adrie Lint
Paul Heye
Paul Heye
Adrie Lint

Week 27
Paul Heye
Paul Heye
Paul Heye
Adrie Lint
Adrie Lint
Paul Heye

Week 28
Paul Heye
Paul Heye
Pater Savio
Henny Spooren
Parochianen
Parochianen
Henny Spooren

Week 29
Paul Heye
Paul Heye
Paul Heye
Henny Spooren
Paul Heye
Henny Spooren



24 Juli - 17e Zondag door het jaar

OLV ten Hemelopneming
H. Moeder Gods

OLV Altijddurende Bijstand
OLV ten Hemelopneming
H. Martinus

H. Moeder Gods

31 Juli - 18e Zondag door het jaar

OLV ten Hemelopneming
H. Martinus

OLV Altijlddurende Bijstand
OLV ten Hemelopneming
H. Martinus

H. Moeder Gods

7 Augustus - 19e Zondag door het jaar

Zon24 juli  9:30
11:00
Din26juli  9:00
9:00
Don 28 juli  9:00
Vrj29juli 9:00
Zon31juli  9:30
11:00
Din 2 aug 9:.00
9:00
Don 4 aug 9:00
Vrij 5 aug 9:00
Zon7aug 9:30
11:00
Din9aug 9:00
9:00

Don 11 aug 9:00
Vrij12aug 9:00

OLV ten Hemelopneming
H. Moeder Gods

OLV Altijddurende Bijstand
OLV ten Hemelopneming
H. Martinus

H. Moeder Gods

14 Augustus - 20e Zondag door het jaar

Zon 14 aug

9:30 OLV ten Hemelopneming
11:00 H. Martinus
14:.00 H. Martinus

15 Augustus - Maria ten Hemelopneming

Din 16 aug

Don 18 aug
Vrij 19 aug

10:00 H. Martinus
19:00 H. Martinus

9:00  OLV Altijddurende Bijstand
9:00 OLV ten Hemelopneming
9:00 H. Martinus

9:00 H. Moeder Gods

21 Augustus - 21e Zondag door het jaar

Zon 21 aug
Din 23 aug

Don 25 aug
Vrij 26 aug

9:30 OLV ten Hemelopneming
11:00 H. Moeder Gods

9:00  OLV Altijddurende Bijstand
9:00 OLV ten Hemelopneming
9:00 H. Martinus

9:00 H. Moeder Gods
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Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering
Gebedsviering

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering
Communieviering
Eucharistieviering
Gebedsviering

Communieviering
Communieviering
Communieviering
Gebedsviering
Gebedsviering
Gebedsviering

Communieviering
Communieviering
Engelse viering

Communieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Gebedsviering

Eucharistieviering
Communieviering
Communieviering
Communieviering
Gebedsviering
Gebedsviering

Week 30
Fons Burm
Henny Spooren
Henny Spooren
Paul Heye
Parochianen
Henny Spooren

Week 31
Paul Heye
Paul Heye
Paul Heye
Henny Spooren
Paul Heye
Henny Spooren

Week 32
Henny Spooren
Henny Spooren
Adrie Lint
Parochianen
Parochianen
Adrie Lint

Week 33
Adrie Lint
Adrie Lint
Pater Savio

Henny Spooren
Henny Spooren
Henny Spooren
Adrie Lint
Adrie Lint
Henny Spooren

Week 34
Fons Burm
Henny Spooren
Adrie Lint
Henny Spooren
Parochianen
Henny Spooren



28 Augustus - 22e Zondag door het jaar

Zon 28 aug 9:30 OLV ten Hemelopneming
11:00 H. Martinus

Din 30 aug

9:00 OLV ten Hemelopneming

9:00 H. Martinus

9:00 H. Moeder Gods

Don 1 sept
Vrij 2 sept

4 September - 23e Zondag door het jaar
Zon 4 sept 9:30 H. Moeder Gods
9:30 OLV ten Hemelopneming
11:00 H. Martinus
Din 6 sept
9:00 OLV ten Hemelopneming
9:00 H. Martinus
9:.00 H. Moeder Gods

Don 8 sept
Vrij 9 sept

11 September - 24e Zondag door het jaar
Zon 11 sept 9:30 H. Moeder Gods

9:30 OLV Altijddurende Bijstand

11:00 H. Martinus
Din 13 sept
9:00 OLV ten Hemelopneming
Don 15 sept 9:00 H. Martinus
Vrij 16 sept 9:00 H. Moeder Gods

18 September - 25e Zondag door het jaar
Zon 18 sept 9:30 H. Moeder Gods
9:30 OLV ten Hemelopneming
11:00 H. Martinus
Din 20 sept
9:00 OLV ten Hemelopneming
Don 21 sept 9:00 H. Martinus
Vrij 22 sept 9:00 H. Moeder Gods

9:00 OLV Altijddurende Bijstand

9:00 OLV Altijddurende Bijstand

9:00 OLV Altijddurende Bijstand

9:00 OLV Altijddurende Bijstand

Week 35
Communieviering Adrie Lint
Communieviering Adrie Lint

Communieviering
Gebedsviering
Communieviering

Henny Spooren
Parochianen
Adrie Lint

Gebedsviering Henny Spooren

Week 36
Communieviering Adrie Lint
Communieviering Henny Spooren
Communieviering Adrie Lint
Communieviering Henny Spooren
Eucharistieviering Paul Heye
Gebedsviering Parochianen
Gebedsviering Paul Heye

Week 37
Eucharistieviering Paul Heye
Communieviering Parochianen
Eucharistieviering Paul Heye
Eucharistieviering Paul Heye
Gebedsviering Parochianen
Eucharistieviering Paul Heye
Gebedsviering Adrie Lint

Week 38
Communieviering Adrie Lint
Eucharistieviering Paul Heye
Eucharistieviering Paul Heye
Communieviering Adrie Lint
Eucharistieviering Paul Heye
Gebedsviering Parochianen
Gebedsviering Adrie Lint

Vieringen Maria ten Hemelopneming

Op 15 augustus vieren we het feest van Maria ten
Hemelopneming: om 10.00 uur in de Martinus-
kerk en om 19.00 uur in de parochie OLY ten
Hemelopneming.

De werkgroep ouderenpastoraat wil deze
vieringen vooral onder de aandacht van de
ouderen brengen. Op het moment dat dit stukje

wordt geschreven is het half mei en is nog niet
bekend hoe we het precies gaan aanpakken.
Daarover worden mededelingen gedaan in
Modern Prinsenbeek en het wijkblad in
Princenhage. Ook =zullen er flyers worden
verspreid.

Voor info: hennyspooren@rkbredawest.nl
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Familieberichten Nazarethparochie

Gedoopt

17 januari Cas Noordman

20 maart Jens van Meer

10 april Yasmine Jochems

Overleden

24 februari Jan Verwaters

31 maart Luus Voesenek-van Steen

31 maart Bep van Gool-Lemmens

4 april Bastiaan Boer

8 april Trees Brekelmans-Berendsen

Familieberichten OLV Ten Hemelopneming

Gedoopt Overleden

3 april Flo van Haperen 21 januari Frans Ververs

1 mei Noud Watzeels 22 februari  Pieta Hermus-Lauwerijssen
18 maart Koos Franken
21 maart Koosje Machielsen-Wijgerde
2 april Ine van Turnhout-Roovers
4 april Nico van den Wijngaard
14 april Cor Timmers-Gerrits
17 april Annie Boeren-van Meel
19 april Toon Chantrel
23 april Kees Watzeels
29 april Ria Watzeels-Frijters
30 april Kees Leijten

Pastoraal team

(Van links naar rechts)

Pastor Giny van der Korput
contactpastor Prinsenbeek

Pastor Paul Heye
pastoor

Pastor Henny Spooren-Schaart
contactpastor Prinsenbeek

Pastor Adrie Lint
contactpastor Princenhage,
Heuvel en Effen

U kunt het pastorale team
altijd telefonisch bereiken
i.v.m. uitvaart of bediening
op hummer06 1496 21 11
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Informatie ABC

Doopsel en Huwelijk
Informatie en opgeven via het secretariaat van de
parochie (Prinsenbeek of Martinus Princenhage).

Misintentie

Wanneer u wilt dat er tijdens een viering gebeden
wordt voor een dierbare die gestorven is, of uit
dankbaarheid of voor een speciale intentie, kunt
uditopgeven bij het secretariaat van de parochie.
Kosten voor een misintentie: € 10,50.

Parochiebijdrage

Onze parochies ontvangen geen subsidie. Het zijn
de parochianen zelf die met hun parochie-
bijdrage alle kosten voor het pastorale werk,
activiteiten, vieringen en het onderhoud van
onze kerkgebouwen financieren.

Het bisdom van Breda geeft een advies omtrent
de hoogte van de jaarlijkse bijdrage: 1% van het
jaar-lijkse netto inkomen met een minimum
bedrag van € 116. U kunt dit ook in termijnen
betalen.

Wanneer u dit minimum bedrag (of meer) betaalt
aan onze parochie bent u vrijgesteld van
bijdragen voor Doopsel, Eerste Communie of
Vormsel en kunnen er kortingen gegeven worden
voor een huwelijks- of uitvaartdienst. Wij volgen
hierbij de richtlijnen van het bisdom Breda. Voor
meer informatie over deze korting kunt u contact
opnemen met de parochie.

De kosten voor een huwelijks- of uitvaartdienst
zijn € 580 (wanneer er onvoldoende bijdrage
wordt betaald). Een kerkelijke dienst in het
crematorium zonder voorafgaande kerkelijke
dienst kost € 386. Voor een jubileumviering zijn
de kosten € 291.

Parochiebijdrage - Bankrekeningnummers

- Prinsenbeek (OLV ten Hemelopneming)
Rabobank NL69 RABO 0142505005

- Princenhage (H. Martinus)
Rabobank NL62 RABO 0142 4570 19
Postbank NL10INGB 0002 3157 15

- Effen (H. Moeder Gods)
Rabobank NL44 RABO 0142 4041 87

- Heuvel (OLV van Altijddurende Bijstand)
Rabobank NL66 RABO 0142 4041 79
Postbank NL35 INGB 0001 1296 34

- Tuinzigt (Anna-Rozenkrans)
Rabobank NL36 RABO 0142 4092 78
Postbank NL32 INGB 0001 1285 24

- Liesbos
Rabobank NL47 RABO 0142 4105 35
Postbank NLO3 INGB 0002 1080 67

Pastores
U kunt altijd een persoonlijk gesprek vragen met
een van de pastores. Contact via het secretariaat.

Secretariaten en openingstijden
Prinsenbeek
Markt 34, 4841 AC Prinsenbeek
Tel: 076 541 2231
E-mail: secretariaat@parochieprinsenbeek.nl
Elke morgen door de week geopend
van 9.00 tot 12.00 uur.
Martinus Princenhage
Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda
Tel: 076 5213873
E-mail: nazareth@rkbredawest.nl
Elke morgen door de week geopend
van 9.00 tot 12.00 uur.
Effen
Effenseweg 3, 4813 BA Breda
Tel: 076 5212825)
Op vrijdag geopend van 9.00 tot 11.00 uur.
Heuvel
Mgr.Nolensplein 10, 4812 JC Breda
Tel: 076-5215047
Elke morgen door de week geopend
van 10.00 tot 11.30 uur.
Anna-Rozenkrans,
Meidoornstraat 111, 4814 KB Breda
Tel: 076 5224784
Op dinsdag geopend van 10.00 tot 12.00 uur.

Uitvaart

Bij een overlijden raden wij aan om daarvan
meteen de uitvaartonderneming in kennis te
stellen. De uitvaartonderneming neemt dan zo
snel mogelijk contact op met de pastor die dienst
heeft.

Ziekenzalving en ziekenzegening

Wanneer een stervende bediend wilt worden, of
bij andere dringende zaken, kunt u altijd contact
op met de pastor die dienst heeft:

Tel. 06 1496 21 11.
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Maak van deze letters goede woorden:
1. rsuhitsc (zoon van God)
2. hmnbsecere (ervoor zorgen dat iemand of
iets niet in gevaar komt)
3. lirnpgremee (een pelgrimstocht maken
4. kievaant (tjd zonder school)
5. rpoersbu (persoon, die van Jezus de
bijnaam Christusdragef

6. mtenginoot (als je mensen tegenkomt)
7. rvoenatk (de andere kant van de rivier)
8. maliife (mensen die jou bloedverwanten zijn)
9. atfs (stok bij het wandelen)
"10. ziener (naar het buitenland gaan)

11. ileghie (een persoon, die heilig is verklaard)

Ik, kikker, zit in mijn eigen -
wijwaterbakje in de kerk. “De duivel
was bang voor Christus!”, zegt
plotseling een stem. lk schrik ervan
en draai me om. “Sint-Christoffel?"”,
vraag ik. “Ja en nee”, luidt het
antwoord. Een van de beelden uit
de kerk is van zijn plek gekomen en
kijkt me aan. “Mijn echte naam is
Reprobus.” “Maar hoe komt u dan
aan de naam Sint-Christoffel?”, vraag
ik hem. “Dat is een lang verhaal.
Vroeger heette ik Reprobus. Ik was
heel arrogant en wilde alleen diegene
dienen die de meeste macht had. ‘
Dus ging ik voor de keizer werken,
maar hij bleek bang te zijn voor de
duivel. Toen ik de duivel diende, bleek
dat hij bang was voor Christus. Nou,
je raadt het misschien al: toen ging

ik Christus dienen. Dat deed ik door
mensen op mijn rug een rivier over

te dragen. Op een dag moest ik een
klein kind de rivier over tillen, maar
terwijl ik dat deed werd hij steeds
zwaarder en zwaarder. Dat ging door
tot ik tot mijn schouders in het water
stond. Dat kind bleek Christus te zijn!
Hij doopte mij ter plekke in de rivier
en gaf mij de mooie naam Christoffel.
Dat betekent: Christusdrager. Ik
moest van hem gaan reizen en zijn
verhalen doorvertellen. Daarom sta ik
hier in de kerk."” Zodra Sint-Christoffel
is uitgepraat verandert hij weer in
een standbeeld. Wat had ik hem nog
veel willen vragen... Ik denk na over |
zijn verhaal en sta daarbij tot aan mijn
schouders in het wijwater!. &% g,

Meer informatie en nieuws...

parochieprinsenbeek.nl
nazarethparochie.nl




