
SCHAKELS 
  RK Nazarethparochie 

  Haagsemarkt 4 

  4813 BA  Breda 

  nr. 60 februari - maart 2013 

 
Vasten 
 
Kerstmis is nog maar zo kort geleden, alle decoratie is nog maar net opgeruimd en het 
carnaval en de veertigdagentijd  kondigen zich aan.  
Misschien is het goed om af te vragen: waarom ‘vasten’?   In publicaties en wat zoeken 
op het internet komen steeds dezelfde motieven voor vasten naar voren.  
 

Zoals: 

Vasten om los te laten 

Vasten is niet eten om lichaam en geest te zuiveren. Vasten als een weg, om te komen 
tot een helling en genezing: het loslaten van al het overtollige, niet alleen het materieel 
maar ook het geestelijk. De weigering om zowel je lichaam als je geest vol te proppen 
met overbodige luxe. Vasten als een weg om te komen tot de diepte voor het leven zelf. 
Ik las prachtige voorbeelden rond het  tv – kijken, niet de hele avond te internetten of 
veertig dagen niet snacken of geen alcohol gebruik. 
 
Vasten om tot God te komen 

Deze zuiverende weg, dit opruimen van al het stof dat ons lichaam en onze geest 
belast, maakt ruimte vrij om te komen tot God. Mensen vasten om zich voor te bereiden 
op een belangrijke beslissing, een levenskeuze. Vasten is een aanloop nemen tot 
verandering en ommekeer. 
 

Vasten om gerechtigheid te doen 

Vasten maakt ons gevoelig voor de noden van de ander. Vasten is onlosmakelijk 
verbonden met delen. Ons vasten kan een begin zijn van een andere, van een sobere 
levensstijl en een rechtvaardig leven, een voelbaar teken van solidariteit en 
verbondenheid met mensen die lijden onder onrecht, honger en geweld. Vasten is een 
vorm van protest die het onrecht in onszelf en in de wereld aanpakt. Door ascese, 
gebed en broederlijk delen maken we een begin van een ander wereld, zoals God die 
met ons droomt. 
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Als we nu samen vasten ……….. 

In onze tijd kan vasten een specifieke en nadrukkelijke betekenis krijgen.  

Omdat we weten dat er een overconsumptie is, 

Omdat we weten dat er een verstikkende rijkdom is en grote armoede, 

Omdat we weten dat er een verlangen is naar zinvol leven en verslaving, 

Omdat we weten dat onze aarde mooi is en bedreigd, 

Omdat we weten dat we gerechtigheid moeten stichten en tegelijk leven in een wereld 
vol onrecht, 
We staan tussen droom en werkelijkheid 
We vasten om de werkelijkheid op die droom af te stemmen 

 

Zo kan vasten een ‘sterk moment en een voelbaar teken’ worden van ons verlangen 
naar gerechtigheid voor allen, van onze pogingen om daaraan iets te doen in ons 
dagelijks leven. 
Vasten kan ons bewuster doen worden van de diepe Stem in ons die ons blijft oproepen 
ons niet neer te leggen bij onrecht en onmacht.  De stem die we ‘God’ noemen en die 
zelf gerechtigheid wil voor alle mensen en voor heel de schepping. Bidden kunnen we 
dan niet anders dan met de noden van deze tijd en de droom van Gods gerechtigheid 
voor ogen. 
Dat  vasten mogen we doen in verbondenheid met anderen, om elkaar te bemoedigen  

vol te houden in het leven ‘tegen de stroom in’. 

 

U allen wens ik een goede vastentijd toe. 

Pastoor Paul Heye 
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Schakeltjes 
 
We gaan binnenkort, als het carnavalsgedruis weer is verstomd, de vastentijd weer in, 
zoals u ook uit het inleidend pastoraal woord van deze Schakels kunt lezen. 
 
Dit geldt echter niet helemaal voor deze Schakels, aangezien er toch weer genoeg 
kerkelijk nieuws aan u te melden valt, beste lezer. Zo blikken we onder andere 
uitgebreid terug op het afscheid van Nico Meurkens. Was u er niet bij, dan kunt u een 
goede indruk krijgen van hoe zijn officiële afscheid verlopen is. 
Ook hebben we een ooggetuigenverslag van het laatste misdienaarsuitje. Het is er 
volgens mij best gezellig aan toegegaan deze middag. 
 
De vastentijd komt ook terug in de vastenactie. Dit jaar gaat de opbrengst naar India. 
Even verderop in deze Schakels kunt u er alles over lezen. Daarnaast kunt u, als u 
tenminste in het goede gebied woont, profiteren van de kerkradio van de parochie Onze 
Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Mocht u zelf niet of moeilijk in staat 
zijn vieringen in de kerk bij te wonen, dan lijkt me dit een hele uitkomst. 
De familieberichten ontbreken deze keer helaas. We doen er als redactie alles aan om 
deze de volgende editie van Schakels dubbel mee te nemen. Ondanks dat hoop ik dat u 
deze nieuwe editie met belangstelling leest. 
 
Martijn Quicken 

 
 
 
Daar geef je voor ……. een kerk van blijvende waarde 
 
Geachte mede parochiaan,  

 

Ook voor het jaar 2013 doen wij graag weer een beroep op uw medewerking aan de 
Aktie Kerkbalans.  
Uw jaarlijkse parochiebijdrage is hoog nodig om de Nazarethparochie met haar 
Geloofsgemeenschappen in stand te houden.  
 

Een aantal jaren geleden werd het dagelijkse leven voor een groot deel bepaald door 
contacten met en regels van de Kerk. We weten nu dat er toen ook fouten zijn gemaakt 
en dat er wellicht te veel regels waren. Tegenwoordig is het eenvoudig om via sociale 
media  contact te hebben met  de hele wereld en hebben we veel vrijheid in ons doen 
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en laten. Toch voelen we de behoefte om met elkaar te praten, om elkaar te zien en in 
de ogen te kijken. Toch hebben we behoefte aan vaste waarden in het leven. 
 

De samenleving en de Kerk zijn 
veranderd. Laten we beseffen dat 
het goed is om een plek te hebben 
waar je met velen stil kunt zijn. Een 
plek waar je tot rust en bezinning 
kunt komen en tegelijkertijd 
anderen kunt ontmoeten. Waar je 
oog hebt voor elkaar, waar je ook de man of vrouw die je misschien wat minder aardig 
vindt een hand geeft en vrede en alle goeds toewenst. Een plek waar je de kracht van 
God kunt vinden voor ons zelf, voor onze kinderen en om ons te sterken bij het afscheid 
van een dierbare. Maar vooral ook een plek waar het gewoon leuk en gezellig is met 
elkaar. Weet dat u welkom bent in onze kerk. 
In en rond onze kerkgebouwen delen wij lief en leed en dankzij ons pastorale team zijn 
daar ook de wekelijkse vieringen.  
 

Ons voortbestaan als vitale parochie met haar Geloofsgemeenschappen hangt af van 
onze gemeenschappelijke deelname aan de vieringen, de bereidheid van velen om zich 
in te zetten als vrijwilliger en uw financiële ondersteuning. Wij hopen en vertrouwen er 
op dat u de parochie mede in stand wil houden door uw bijdrage, hoe groot die ook is, 
en zijn u daar dankbaar voor.  
 

Het Bisdom heeft in 2013 een bijdrage voorgesteld van € 112, - per huishouden. Wij 
kunnen ons voorstellen dat het voor u vanwege de economische situatie niet mogelijk is 
uw bijdrage te verhogen. Als u echter toch bereid bent uw bijdrage groter te maken zijn 
wij u extra dankbaar, want ook voor ons stijgen de kosten, bijvoorbeeld voor de 
verwarming en onderhoud.  
 
Als u via een automatische afschrijving uw bijdrage voldoet, willen wij u er op attenderen 
dat U zelf het bedrag aan kunt passen.  
  

U kunt betalen per jaar, per kwartaal of per maand, zoals u dat gewoon bent. 

Wij rekenen op U. 

 

 

Parochiebestuur Nazarethparochie                                   
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De nieuwe secretaris stelt zich voor 
 

Graag stel ik mij als nieuwe secretaris  van het Parochiebestuur van de 
Nazarethparochie aan u voor.  
Mijn naam is Jos Rombouts. Vanaf 2010 woon ik samen met mijn vrouw Marianne en 
onze drie kinderen Frank, Marieke en Joris in Princenhage. In het dagelijks leven werk 
ik als IT consultant bij PinkRoccade Healthcare.  
Dit bedrijf levert o.a software voor de gezondheidszorg in Nederland. Dit varieert van 
apothekers, huisartsen tot aan instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en 
ziekenhuizen. 
 

In het verleden heb ik al in verschillende werkgroepen in de Bethlehemparochie in de 
Haagse Beemden gezeten o.a. in de vormsel-werkgroep en de pastorale beleidsgroep. 
Daarnaast heb ik ook 4 jaar als secretaris in het Kerkbestuur van deze parochie mogen 
meewerken aan het uitdragen van het katholieke geloof en het ondersteunen van de 
parochie. 
Het katholieke geloof speelt een belangrijke rol in het leven van ons gezin. Met drie 
opgroeiende kinderen is dat in deze tijd niet altijd even eenvoudig.  
De kerk staat niet meer centraal in de samenleving, toch vind ik het zeer belangrijk om 
mijn bijdrage hier als nieuwe secretaris aan te leveren. Samen met de pastores, het 
parochiebestuur, alle vrijwilligers en de parochianen moeten wij de komende jaren onze 
schouders eronder zetten om de positie van onze parochie te waarborgen en te 
verbeteren.  
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Liturgische vieringen volgen via 
de kerkradio 
 

In de parochie Prinsenbeek kunnen 
belangstellende parochianen naar de 
liturgische vieringen luisteren via de kerkradio.  
 

De kerkradio is bedoeld voor al diegenen die 
niet meer in de gelegenheid zijn om persoonlijk 
de vieringen in de parochiekerk bij te wonen.  
De parochianen kunnen door middel van dit 
systeem toch in hun vertrouwde omgeving 
meevieren. Tot dusver zijn hierop veel 
positieve reacties ontvangen. Omdat er 
reacties van parochianen uit de Nazarethparochie zijn binnengekomen is onlangs 
gekeken naar de bereikbaarheid van de kerkradio. De signalen hiervan zijn in Effen en 
Liesbos nog waar te nemen.  
Omdat de parochie Prinsenbeek nog kerkradio’s beschikbaar heeft is besloten dat ook 
de parochianen van de Nazarethparochie hierop aanspraak kunnen maken. De kosten 
hiervan bedragen 60 euro op jaarbasis. Het bedrag zal in twee termijnen worden 
geïncasseerd. 
Als u hiervoor belangstelling heeft kunt u contact opnemen met het secretariaat van de 
parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Prinsenbeek. Het secretariaat is 
dagelijks geopend van 09.00 tot 12.00 uur en telefonisch te bereiken onder 
telefoonnummer 076 5412231. 
 

Parochie Prinsenbeek 
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De misdienaars uitje 
(verslag van een deelnemer) 

 
De misdienaars gingen naar de bioscoop. 
Daar  moesten 20 minuten wachten voor de film begon  
De film  was De groeten van Mike. 
Dat duurde 2 uur lang. 
De film was in de paté bioscoop. 
Wij vonden het heel leuk. 
Na de film gingen we naar de McDonald’s.  
En daar gingen we eten. 

 
 
 

 
 



 

 8 

Terugblik op een sfeervol kerstconcert 
 

Zanggroep ARK en koor 
Resonans uit Prinsenbeek 
geven op 23 december 
2012 een sfeervol 

kerstconcert in de Anna/Rozenkranskerk. Dat stond in de diverse bladen en werd in de 
diverse kerken aan het eind van de vieringen medegedeeld. 
En wat bleek. Niets te veel gezegd. Voor een groot aantal bezoekers hebben de twee 
koren inderdaad voor een echte kerstsfeer gezorgd. Even niet gedacht aan de crisis, de 
kou buiten en de donkere dagen. Mooie kerstliederen, inspirerende teksten en prachtige 
gedichten waren de juiste mix om veel mensen een warm kerstgevoel te geven. En 
natuurlijk in de pauze de warme koffie, thee, chocomel en glühwein hebben hier ook 
aan meegewerkt. We kunnen terugkijken op een succesvol initiatief. Misschien voor 
herhaling vatbaar? 

Zanggroep ARK 
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Pastoor van Arskerk in Liesbos gaat sluiten, (5e deel)  
 
Het is al enige tijd bekend dat de Pastoor van Ars kerk in Liesbos gaat sluiten. Op 16 
september 2012 is de laatste (Nazareth)viering geweest met een groot aantal 
parochianen. Wat gaat er met de kerk gebeuren en hoe gaat zoiets in zijn werk? Hier 
volgt het vijfde deel. 
 
Op zaterdag 10 november zijn de parochianen  in de gelegenheid geweest om iets van 
de kerk te kopen. Er was veel belangstelling. De kerkbanken waren zo in trek dat ze 
bijna allemaal al verkocht waren die dag. Naderhand zijn de overige banken ook 
verkocht. Alle overige voorwerpen waren bij elkaar gezet en zijn intussen ook allemaal 
weg, al of niet verkocht. 
De voorwerpen die niet verkocht mogen worden zijn in de parochie opgeslagen op een 
paar na die naar het depot van het Bisdom gaan. 
Het altaar is intussen ook verwijderd. De tafelsteen woog ruim 2300 Kg. Dat was een 
hele hijs. Het is opgeslagen in afwachting van een kerkelijke koper. De zuil links, waar 
het tabernakel op stond is intussen los van de grond. Die gaat naar het kerkhof in 
Princenhage voor de kinderbegraafplaats. 

De verkoop van de kerk vordert ook. De 
conceptakte is in wijziging en zal worden 
getekend na goedkeuring door het 
Bisdom. 
 
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zal ik 
langs deze weg weer berichten en op de 
Liesbossite (www.liesbos.nl) Kijk 
hiervoor in de rechtse kolom bij 
PAROCHIE op Toekomst kerk. 
 
Wim Hendrikx, wim.hendrikx@liesbos.nl 

http://www.liesbos.nl/
mailto:wim.hendrikx@liesbos.nl
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Overzicht vieringen Nazarethparochie, 2 februari t/m 22 maart  
 
 
Vieringen 2 februari t/m 8 februari 

   

za 17:30 OLV Altijdd. Bijstand Communieviering Giny v/d Korput Dameskoor 

za 19:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye samenzang 

zo 9:30 H Moeder Gods Eucharistieviering Paul Heye samenzang 

zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v/d Korput samenzang 

zo 11:00 H Martinus Eucharistieviering Paul Heye  - 

di 9:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v/d Korput samenzang 

di 9:00 OLV Altijdd. Bijstand Communieviering Adrie Lint  - 

do 9:00 H Martinus Eucharistieviering Paul Heye  - 

 
 
Vieringen 9 februari t/m 15 februari 

   

za 17:30 OLV Altijdd. Bijstand Eucharistieviering Paul Heye samenzang 

za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Parochianen ARK 

zo 9:30 H Moeder Gods Communieviering Henny Spooren koorzang 

zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye Amicitia 

zo 11:00 H Martinus Communieviering Henny Spooren  - 

di 9:00 OLV ten Hemelopneming Gebedsviering Parochianen samenzang 

di 9:00 OLV Altijdd. Bijstand Eucharistieviering Paul Heye  - 

wo 10:00 H Martinus 
Eucharistieviering 
Aswoensdag 

Paul en Giny 
 - 
 

wo 19:00 OLV ten Hemelopneming 
Eucharistieviering 
Aswoensdag 

Paul en Giny Amicitia 

do 9:00 H Martinus Gebedsviering Parochianen  - 
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Vieringen 16 februari t/m 22 februari 

   

za 17:30 OLV Altijdd. Bijstand Communieviering Henny Spooren Dameskoor 

za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v/d Korput Resonans 

zo 9:30 H Moeder Gods Communieviering Henny Spooren ARK 

zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v/d Korput Intermezzo 

zo 11:00 H Martinus Communieviering Henny Spooren  - 

zo 14,00 H.Martinus Engelse Viering Pater Savio Bitaw 

di 9:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Giny v/d Korput samenzang 

do 9:00 OLV Altijdd. Bijstand Communieviering Adrie Lint  - 

do 9:00 H Martinus Communieviering Henny Spooren  - 

 
Vieringen 23 februari t/m 1 maart    

za 17:30 OLV Altijdd. Bijstand Eucharistieviering Paul Heye Cantor 

za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Adrie Lint samenzang 

zo 9:30 H Moeder Gods Eucharistieviering Paul Heye koorzang 

zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Fons Burm Amicitia 

zo 11:00 H Martinus Eucharistieviering Paul Heye  - 

di 9:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye samenzang 

di 9:00 OLV Altijdd. Bijstand Communieviering Giny v/d Korput  - 

do 9:00 H Martinus Gebedsviering Parochianen  - 

vr 9:00 H Moeder Gods Gebedsviering Edith Hertog  - 

 
Vieringen 2 maart t/m 8 maart    

za 17:30 OLV Altijdd. Bijstand Communieviering Adrie Lint Dameskoor 

za 19:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye Intermezzo 

zo 9:30 H Moeder Gods Eucharistieviering Paul Heye samenzang 

zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Adrie Lint Cecilia 

zo 11:00 H Martinus Eucharistieviering Paul Heye  - 

di 9:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Adrie Lint samenzang 

di 9:00 OLV Altijdd. Bijstand Communieviering Paul Heye  - 

do 9:00 H Martinus Communieviering Edith Hertog  - 
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Vieringen 9 maart t/m 15 maart    

za 17:30 OLV Altijdd. Bijstand Eucharistieviering Paul Heye samenzang 

za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Parochianen samenzang 

zo 9:30 H Moeder Gods Communieviering Giny v/d Korput koorzang 

zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye Amicitia 

zo 11:00 H Martinus Communieviering Giny v/d Korput Zanggroep ARK 

zo 14,00 H.Martinus Engelse Viering Pater Savio Bitaw 

di 9:00 OLV ten Hemelopneming Gebedsviering Parochianen samenzang 

di 9:00 OLV Altijdd. Bijstand Communieviering Adrie Lint  - 

do 9:00 H Martinus Gebedsviering Parochianen  - 

      

Vieringen 16 maart t/m 22 maart 
   

za 17:30 OLV Altijdd. Bijstand Communieviering Henny Spooren Dameskoor 

za 19:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Edith Hertog Resonans 

za 19:00 H Martinus Communieviering Henny Spooren JKP 

zo 9:30 H Moeder Gods Eucharistieviering Heinz Baart samenzang 

zo 10:00 OLV ten Hemelopneming Communieviering Henny Spooren samenzang 

zo 11:00 H Martinus Eucharistieviering Heinz Baart  - 

di 9:00 OLV ten Hemelopneming Eucharistieviering Paul Heye samenzang 

di 9:00 OLV Altijdd. Bijstand Communieviering Giny v/d Korput  - 

do 9:00 H Martinus Eucharistieviering Paul Heye  - 
 

Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen 
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Lourdesreizen 
 
Zoals u misschien al weet mag ik ieder jaar met een groep mensen op reis gaan naar 
Lourdes. Elk jaar opnieuw is het een prachtige ervaring om op deze plek te zijn. Naast 
de dagelijkse vieringen is er alle tijd om elkaar te ontmoeten. Voor veel mensen is 
lichtjesprocessie ’s avonds het hoge punt. Voor anderen is de internationale hoogmis, 
om  samen met mensen van alle continenten de Eucharistie te vieren, het meest 
belangrijk. Graag vertel ik uitgebreid over het gehele programma. 
 

Van 13 mei tot en met 18 mei 
2013 hoop ik samen met 
pelgrims uit de stad Breda en 
omgeving opnieuw op 
bedevaart naar Lourdes te 
gaan. De reis wordt 
georganiseerd door de VNB te 
den Bosch. Wij reizen per 
vliegtuig en het vervoer naar 
de luchthaven wordt verzorgd. 
Iedereen die interesse heeft in 
een bedevaartreis naar 
Lourdes is van harte 

uitgenodigd om mee te reizen. 
 

Mocht de reissom voor u bezwaarlijk zijn ook dan zijn er mogelijkheden om aan deze 
reis deel te nemen. 
 

Mocht u interesse hebben dan kun u met mij contact opnemen via het 
parochiesecretariaat, telefoon 076 – 5213873. 
 

Paul Heye 

pastoor 
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Vastenactie voor meisjes India 
 

Het ligt nog vers in het geheugen; de media stonden er veertien dagen geleden bol van 
en de ophef was groot. Een studente in India wordt in een autobus het slachtoffer van 
een groepsverkrachting en sterft kort nadien aan de gevolgen ervan. Voor het eerst ook 
in India zelf een enorm protest op straat. 
 

Meisjes hebben het in India nog altijd niet 
makkelijk. En meisjes uit de lagere kasten al 
helemaal niet. Die situatie zal niet in een 
handomdraai veranderen. Maar één ding 
staat als een paal boven water: onderwijs en 
opleiding maken ook de meisjes in India 
mondiger en weerbaarder. Dat is de basis 
voor verandering op termijn.  
Daar gaat de vastenactie in onze Nazarethparochie dit jaar een bijdrage aan leveren. 
Zoals altijd houden we deze vastenactie in de week van Passiezondag tot Palmzondag 
en dat is dit jaar van 17 tot 24 maart. En ook zoals altijd voert elke geloofsgemeenschap 
van de Nazarethparochie de vastenactie op zijn eigen manier. 
We hebben daarbij in het verleden al vaker samengewerkt met de parochie van 
Prinsenbeek. En ook dit jaar trekken we weer samen op voor hetzelfde doel. 
 
Ons project is de Shree Yesu Ashram school met bijbehorend hostel voor meisjes in 
Mirpur (deelstaat Uttar Pradesh). Mirjam Stevens, geboren en getogen aan de Haagweg 
in Princenhage, is ambassadeur van de Stichting Solidair met India. Zij heeft dit project 
persoonlijk twee keer gedurende langere tijd bezocht. Zij staat in voor de soliditeit van 
het project, dat onder leiding staat van Indiase paters en zusters die gesteund worden 
door de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. Mirjam heeft ons dit project aangereikt. 
De streek van Mirpur wordt veelal bevolkt door achtergestelde boeren. Het zijn zowel 
hindoes als moslims en christenen. Het kastesysteem is er nog sterk en de meeste van 
deze mensen behoren tot de dalits: de laagste kaste van de onaanraakbaren. Voor 
deze groep is in Mirpur een school voor basisonderwijs gesticht. En tegelijk ook een 
hostel voor meisjes die van achteraf gelegen gebieden afkomstig zijn en nu toch naar 
school kunnen. In het hostel verblijven plusminus 30 meisjes; de school zelf telt zo’n 
450 leerlingen.  
Om leerlingen te kunnen laten doorstromen naar vervolgonderwijs moest de school het 
basisonderwijs opwaarderen tot een hogere graad. Dat vergde de bouw van extra 
klaslokalen. De school heeft dat weten te realiseren. 
Maar voor de inrichting van deze lokalen was er geen geld meer. En dan hebben we het 
over onder meer een bibliotheek, een natuur- en scheikundelab en meubilair. De kosten 
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zijn berekend op € 9.185,—. 
 

Daarvoor gaan de Nazarethparochie en de parochie van Prinsenbeek nu met de 
vastenactie op pad. En wij doen een beroep op alle inwoners van Breda-West en 
Prinsenbeek om de meisjes van de Shree Yesu Ashram school in Mirpur deze steun in 
de rug te geven. 
 

Caritas Nazarethparochie. 

 

FOTO: Mirjam Stevens te midden van de meisjes van het hostel. Op de achtergrond het 
nieuwe gebouw dat op inrichting wacht. 
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Afscheid (diaken) Nico Meurkens 
 

In het weekend van 5 en 6 januari jongstleden nam pastor Nico Meurkens afscheid als 
pastor in de Nazarethparochie. Voor zover onze kennis gaat was het zijn bedoeling om 
na zijn aalmoezenierschap in het leger een paar jaar wat helpende handen uit te steken 
in onze parochie. Dat werden uiteindelijk dan toch wat meer jaren. 
 

Na een viering in Prinsenbeek op de 5e januari was 6 januari in de Martinus dan toch 
zijn echte afscheidsviering. Het mocht wat hem betreft dan wel een gewone sobere 
viering zijn, uiteindelijk zat de kerk toch aardig vol met vooraan maar liefst 5 koren. 
Verder had de viering een wat koninklijk aangezicht op Driekoningen want - zoals 
tussendoor al gememoreerd werd - dit was een dienst van 3 heren en één dame.  
Natuurlijk mocht de afscheidnemer de “preek” of “toespraak” of “overweging” houden. 
En, zoals het Nico betaamt, heeft hij daar nog één keer de tijd voor genomen. Maar 
liefst 22 minuten lang werden Driekoningen, de Nazarethparochie, zijn taak / opdracht 
(en eigen wijze daarin) in de afgelopen jaren en ons aller mogelijke levensopdracht aan 
elkaar verbonden. 
 

Na de viering sprak de vicevoorzitter van het bestuur van de Nazarethparochie, Peter 
van Wijmen, tot Nico Meurkens het volgende: “Zoals we zojuist in je preek gehoord 
hebben, ben jij iemand die voornamelijk verkondigt. Er zit lijn in je verhalen en in je 
preken zit 
zelfs een 
poëtische lijn, 
waaruit 
wijsheid blijkt. 
Je hebt als 
contactpastor 
voor        je 
sporen 
verdiend bij de 
grote 
veranderingen 
die in de 
afgelopen 
jaren hebben 
plaatsgevonde
n. Bovendien 
ben je actief 
geweest in het 
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ouderenpastoraat en in het lectorencafé. Ofschoon je al wel een jaar langer in dienst 
mocht blijven, vinden we het jammer dat er geen financiële mogelijkheden vanuit het 
bisdom meer zijn om hier werkzaam te blijven”. Namens het parochiebestuur 
overhandigde Peter van Wijmen het boek ‘De 100 mooiste kerken van Brabant’ en een 
boekenbon. 
Pastor Adrie Lint kreeg de lachers op zijn hand toen hij vertelde dat Nico’s grootste 
wens was die hij uitsprak bij de voorbereidingen van zijn afscheid: Houden jullie het 
alstublieft sober en eenvoudig! “En moet je nu zien! Een viering met drie heren en een 
dame, waarbij maar liefst vijf koren de viering opluisteren. Het moet echter gezegd 
worden, soberheid siert jou. Zoals je rondrijdt in een Volvo van 20 jaar oud, waardoor je 
met moeite op tijd ergens kon komen. Uit je preek van vandaag blijkt ook weer die 
soberheid en eenvoud. Wij als team bedanken jou dat je altijd dienstbaarheid hebt 
uitgedragen en dat we als collega als het nodig was, ook altijd een beroep op je konden 
doen. Zoals het tweede Vaticaans concilie gezegd heeft en waar jij ook voor staat: ‘De 
kerk dat zijn wij samen’. Uit dankbaarheid geven wij je dan nu samen de zegen”. Dat 
werd tot grote hilariteit nogal een natte bedoening, maar Nico kon er de humor wel van 
inzien. Van het pastoresteam kreeg hij een gedichtenbundel aangeboden. 
Nico op zijn beurt dankte het team voor 10 jaar goede samenwerking, maar volgde er 
een beetje ontroerd aan toe: “Partir, c’est mourir un peu”, weggaan is een beetje 
sterven. De laatste 10 jaren heb ik niet alleen, maar wij als team, nogal grote 
veranderingen meegemaakt. Waren er eerst vijf zelfstandige parochies, per 1 januari 
2007 is het één parochie, de Nazarethparochie, geworden. Voorts is de Anna-
Rozenkranskerk niet meer in gebruik voor erediensten, is de pastoor Van Arskerk in 
Liesbos gesloten, de kerk in de Heuvel afgebroken, waarvoor in de plaats nog een 
kleine kapel op het Mgr. Nolensplein is gekomen. Daar staat tegenover dat de kerk van 
de H. Moeder Gods in Effen volgend jaar 75 jaar bestaat en de eeuwenoude 
Martinuskerk met zijn prachtige glas-in-loodramen fier overeind zal blijven. Maar het 
gaat er natuurlijk om dat wij ook zelf fier overeind blijven in ons geloof, in welke vorm 
dan ook!”. 
Een dag later werd het afscheid nog eens dunnetjes over gedaan door alle gastvrouwen 
uit de parochie en ontving Nico een bewijs/diploma voor het succesvol dopen van vele 
kinderen in de afgelopen jaren. 
In Effen zullen we Nico vermoedelijk nog wel eens tegenkomen, is het niet als inwoner 
van het “dorp onder de rook van Breda”, dan wel als zanger in het koor. Nico , namens 
de redactie van Schakels,…….”het ga je goed”. 
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Maandag 11 februari 
O.L.V. ten Hemelopneming, Markt 32, Prinsenbeek 
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Informatie 
Pastoresteam 
De pastores werken vanuit het Parochiehuis. Dit vindt u achter de Martinuskerk in 
Princenhage. Adres: Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda, tel. 076-5213873. 
 Eén van de pastores van het team heeft bereikbaarheidsdienst. Voor dringende vragen 
(ziekenzegen, - zalving of overlijden) kunt u deze bellen: tel. 06-14962111.  
De leden van het team en hun e-mailadressen zijn: 
Paul Heye     paulheye@rkbredawest.nl 
Adrie Lint    adrielint@rkbredawest.nl 
Henny Spooren – Schaart   hennyspooren@rkbredawest.nl 
Giny van de Korput   gvdkorput@parochieprinsenbeek.nl 
 

Parochiebestuur en parochievergadering 
Vice-voorzitter en secretaris van zowel parochiebestuur als parochievergadering zijn: 
Yvonne van Beek-de Wit  (vice-voorzitter) 
Jos Rombouts   (secretaris)   
 

Parochiecontact: laat ons weten wanneer … 
 Er een kindje is geboren ….. 

 U thuis langdurig ziek bent … 

 U wenst thuis de communie te ontvangen 

 U gaat verhuizen … 

 U wordt opgenomen in het ziekenhuis.. 

 U uw kind wilt aanmelden voor het doopsel … 

 U een huwelijk wilt aanmelden. 
 

Nazarethparochie 
Adres: Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda (tel 076-5213873) 
Website: www.nazarethparochie.nl 
E-mail: nazareth@rkbredawest.nl 
 
Secretariaat:  maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00u en van 13.30 – 15.00u  
  (m.u.v. van woensdagmiddag) 
 
 

mailto:paulheye@rkbredawest.nl
mailto:gvdkorput@parochieprinsenbeek.nl
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Tarieven 2013 
Parochiebijdrage (jaarlijks):  minimaal:  € 112,00 
Het bisdom van Breda geeft een advies omtrent de hoogte van de jaarlijkse bijdrage: 1% van het 
jaarlijkse netto inkomen met een minimum bedrag van € 106,00. Wanneer u dit minimum bedrag 
(of meer) betaalt aan onze parochie bent u vrijgesteld van bijdragen voor Doopsel, Eerste 
Communie of Vormsel en kunnen kortingen gegeven worden voor een huwelijks- of 
uitvaartdienst. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het bisdom Breda. 

Voor meer informatie over deze korting kunt u contact opnemen met de parochie. 
Stipendium (Misintentie)    €   10,50 
Huwelijks- of uitvaartdienst (wanneer onvoldoende bijdrage wordt betaald)  €  560,00 
Dienst in het Crematorium of op de begraafplaats, 
zonder voorafgaande kerkelijke dienst   €  373,00 
Jubileumdienst   €  281,00 
 

Gegevens geloofsgemeenschappen voor parochiebijdrage 
Anna-Rozenkrans, Meidoornstraat 111, 4814 KB  Breda (tel: 076-5224784) 
Rabobank 1424.09.278 / Postbank 11.28.524 
Secretariaat: di. van 10.00 tot 12.00 u 
St. Martinus, Haagsemarkt 4, 4813 BA Breda (tel: 076-5213873) 
Rabobank 1424.57.019 / Postbank 23.15.715 
Secretariaat: ma. t/m vr. van 09.00 – 12.00 en 13.30 – 15.00u (m.u.v. wo.middag) 
OLV v. Altijddurende Bijstand, Mgr.Nolensplein 10, 4812 JC Breda (tel: 076-5215047) 
Rabobank 1424.04.179 / Postbank 11.29.634 
Secretariaat: ma. t/m vr. van 10.00 – 12.00u 
H. Moeder Gods, Effenseweg 3, 4813 BA Breda (tel: 076-5212825) 
Rabobank 1424.04.187  Secretariaat: vr. van 09.00 – 11.00u 
H. Pastoor van Ars,  
Rabobank 1424.10.535 / Postbank 21.08.067  
 

Redactie Schakels 
Ronald Tichelaar:  ronald.tichelaar1@gmail.com 
Helma Raaymakers:    raaymake@ziggo.nl 
Adrie Lint:  adrielint@rkbredawest.nl  
Martijn Quicken: quicken@tiscali.nl 
Leon Vermeeren:  leonvermeeren@rkbredawest.nl 

Redactieadres:  Haagsemarkt 4  4813 BA  Breda 
 

SCHAKELS verschijnt acht keer per jaar in opdracht van de Nazarethparochie, en wordt 
opgenomen in de parochie- en wijkbladen van de vijf geloofsgemeenschappen. 

Kopij voor het volgende nummer van ‘’SCHAKELS’’ (mrt.-apr.) inleveren voor 18 feb. 2013. 

mailto:quicken@tiscali.nl
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